
Sinterklaas op Van Maasdijkschool 
in een camper! 

Het was best nog wel even spannend vanmorgen of 
Sinterklaas echt wel op de Van Maasdijkschool zou 
komen. Het was namelijk zo dat Sint zijn paard Ozosnel 
wat rust had gegeven in deze drukke tijd en had 
besloten dat hij met zijn twee Pieten lopend naar school 
zou gaan. Maar ja, gezien zijn leeftijd was Sint al snel het 
spoor bijster en ook de Pieten blonken niet uit in 
richtingsgevoel. Het was eigenlijk puur toeval dat er 
toevalligerwijs een camper voorbij reed met een alerte 

bestuurder. Hij 
bood Sint met zijn Pieten aan om hen naar 
onze school te brengen. En gelukkig kwam Sint 
redelijk op tijd aan bij de enthousiast zingende 
kinderen op het schoolplein. Wat daarna 
allemaal gebeurde was op zijn zachtst gezegd 
indrukwekkend. Alle kinderen gingen per groep 
naar de Vleugel om allerlei kunstjes te laten 
zien. En natuurlijk kregen ze naast de 
pepernoten ook nog een cadeautje. Wow! Ook 
de bovenbouw werd niet overgeslagen. Ook 
hier enthousiasme alom. Deze kinderen gingen 
daarna vrolijk aan de slag met pakjes ruilen met 
bijzondere surprises. Het bleef nog lang en 
prettig onrustig op de Van Maasdijkschool!
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Kledingactie levert €158,10 op! 
In totaal is er 527kg kleding ingezameld op onze 
school door onze ouders. Dat is hartstikke mooi! 

Vorige keer was de opbrengst 484kg. 

In meerdere opzichten is deze actie een succes. 
Enerzijds wordt de kleding opnieuw gebruikt en 

anderzijds levert dit de school een leuk bedrag op 
voor de Ouderraad.


Dank aan een ieder die aan deze actie heeft 
meegedaan!



Kinderen van groep 7 kunnen nu schaatsen! 
Helaas is het zo dat de winters met natuurijs ver achter ons liggen maar hoe zit het dan met het 
sportief en cultureel erfgoed van het schaatsen? Leren kinderen dat nog? Jazeker, want als kinderen 
op de Van Maasdijkschool zitten krijgen ze 4 schaatslessen aangeboden op het beroemde Thialf. Of 
er aanstaande kampioenen bij zitten is de vraag, maar het schaatsplezier was er niet minder om! 
Deze activiteit kan niet zonder financiële hulp van de Ouderraad en de helpers bij dit evenement. 







(Oud) nieuws uit het archief van de Van Maasdijkschool door Dirk Jan Muntendam!


Uit het archief Uit de zak van sinterklaas 

De Van Maasdijk is een oude school. Al meer dan 100 jaar wordt er op deze locatie lesgegeven. 
Eerst als de ‘openbare lagere school aan de Thialfweg’ en later als Obs van Maasdijkschool. En 
wat is nou leuker dan zo nu en dan even een blik werpen in hoe het er vroeger aan toe ging. 
Deze keer Sinterklaas! Met het verschijnen van deze nieuwsbrief op de dag van Sint Nicolaas is 
het natuurlijk niets leuker dan een korte terugblik op de enkele bezoeken van de 
Goedheiligman aan de school. Sinterklaas en de school hebben een lange traditie samen. Hierbij 
enige foto’s en aantekeningen uit het grote boek dat Sinterklaas gebruikte voor zijn bezoeken! 

Voetnoot bij de foto rechtsonder: hier zien wij Sinterklaas met 2 voetballers van SC Heerenveen. Links staat Gérard 
de Nooijer (of zijn tweelingbroer Dennis…) en rechts Mika Nurmela. De man in het midden is Sinterklaas. Een leuke 
voorhoede! Ook stonden er nog 2 Pieten op deze foto die de tand des tijds niet helemaal hebben doorstaan…

Nieuwe leesboeken op Van 
Maasdijkschool! 

Regelmatig vertellen wij over het belang van 
het lezen. Daarvoor heb je mooie boeken 
nodig. En deze moeten ook telkens weer 
worden aangevuld. Vandaar dat wij nauw 
samenwerken met de bibliotheek. Dit was 
weer zo’n moment: nieuwe boeken! Tja, en 
wat is lezen toch ontzettend leuk!



Herfst-wandeling 
groepen  
3, 4 en 5! 

Met de natuur zo 
dichtbij school ontkom 
je er niet aan om deze 

onderzoekend te 
verkennen in de herfst. 

Met behulp van 2 
vrijwilligers van ‘De 

Naturij’ was dit 
wederom een 

verrassende belevenis. 
En wat vind je veel 
dingetjes waar je 

anders niet zo op let: 
spinnen, 

kriebelbeestjes, 
bladeren, paddestoelen 

etc. En met een 
doorzichtig potje met 

vergrootglas zie je nog 
veel en veel meer. Zo 
leer je de natuur beter 
kennen op een leukere 
manier dan alleen maar 
in een boekje op op je 

iPad te kijken!

Dank aan de 

vrijwilligers en 
betrokken ouders!

Typ hier om tekst in te voeren



Fietscontrole door VVN op de Van Maasdijkschool: veiligheid voor alles! 
Nu de donkere dagen daadwerkelijk hun intrede hebben gedaan is het extra belangrijk om 
de fietslichten te checken. En tegelijkertijd werd de hele fiets even onder handen genomen 
om gebreken aan het licht te brengen. Wij zijn Veilig Verkeer Nederland dankbaar dat zij 
deze klus hebben uitgevoerd. Een veilige fiets is het halve werk!

Lessencyclus groep 8 van watertechnologiebedrijf Wetsus! 
De eerste les was gelijk een excursie naar Acquint in Leeuwarden, een bedrijf dat alles doet met de 
kringloop van drinkwater, pijpleidingen en nog veel meer. Er volgt ook nog een proefjesles op school 
hierover. Onderzoekend leren in optima forma! We houden jullie op de hoogte hiervan.



 



Familiemusical Het Mysterie 
van Winterwâld 

Het Posthuis Theater wil jullie via deze weg op de hoogte 
brengen van hun eigen kerstmusical, “Het Mysterie van 
Winterswâld” die speelt van 18 t/m 27 december in het 
Posthuis Theater. En voor onze school is het helemaal 
leuk omdat Lotte Kras uit groep 8 hierin meespeelt. 
Ah, Winterwâld…waar het 365 dagen per jaar sneeuwt 
en je het hele jaar door terecht kunt voor sneeuwpoppen, 
s n e euw s chu i v en , h e t Sn e euwba l e n and e r e 
sneeuwfeestelijkheden! Waar iedere avond opnieuw de 
Kerstboom wordt aangestoken voor enthousiaste 
wintergasten. Wie zou daar niet naartoe willen? 
Kleine Rien in ieder geval we. Die had, net als jij, nog 
nooit van Winterswâld gehoord. Dan vindt hij dat boek 
bij beppe op zolder “Het Mysterie van Winterswâld”.  
Beppe is daar helemaal niet blij mee want voor haar was 
dat boek dicht. Maar Rien vertrekt naar Winterswâld om 
het mysterie op te lossen. En wij blijven hier niet 
kwakkelen, wij gaan mee!  
Met onder andere de Friese artiesten Anneke Douma, 
Hiske Oosterwijk, Gerrit Haaksma en twintig talentvolle 
jeugdige en volwassen amateurspelers uit de regio. 

We houden je op de hoogte via social 
media @familiemusicalheerenveen. Ben je 
al overtuigd? Je kan kaarten bestellen via  
posthuistheater.nl/agenda/2949. 



Groepen 5 en 6 spelen een basketbaltoernooi! 
Zo vaak speel je niet basketbal, dus als je de kans krijgt… Dit gold zeker voor de 4 teams van de 

Van Maasdijkschool. Wat hebben ze veel speelplezier gehad! De meiden van groep 5 wonnen 
zelfs de FairPlay prijs en kregen ieder een basketbal. Dank aan de begeleiding!

Op de volgende pagina nog wat foto’s van 
St. Maarten, die wilden wij jullie niet 

onthouden. En groepsfoto’s met Sinterklaas!

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

op vrijdag 20 december 2024.





 


