
Groep 7/8 in Rijksmuseum Amsterdam! 
De kinderen van groep 7 en 8 keken hun ogen uit in het 
groteske Rijksmuseum in Amsterdam. Om het jaar gaan 
wij met een grote touringcar hiernaar toe, zodat iedere 
leerling van de Van Maasdijkschool in dit museum is 
geweest. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen in 
aanraking komen met kunst en zeker ook met het 
Rijksmuseum. Je kunt heel veel verhalen vertellen of 
filmpjes bekijken over de Nachtwacht van Rembrandt 
maar in het echt zien is toch de ultieme ervaring. Zeker 
ook nu bezoekers live kunnen aanschouwen hoe dit 
m e e s t e r w e r k 

wordt gerestaureerd. Maar er is uiteraard nog veel 
meer te zien zoals werken van Vermeer en Van 
Gogh en prachtige collecties. Veel en veel te veel 
om dat in een dag te bekijken. Gelukkig waren er 
educatieve medewerkers die de kinderen de 
highlights lieten zien met de nodige verhalen erbij. 
Ook deden ze mee aan de verschillende 
workshops. De kinderen genoten zichtbaar van 
deze bijzondere excursie. Wij hopen dat ze nog 
lang nagenieten en dat de liefde voor kunst, voor 
zover nog niet aanwezig, is aangewakkerd. Kunst 
brengt plezier, biedt troost en wellicht brengt het 
de mensheid op positieve gedachten. Geen 
overbodige luxe in deze tijden!
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Heerlijk 
volleybaltoernooi 

voor groep 7! 
Een podiumplek zat er 

niet in voor onze 
meiden- en 

jongensteam van groep 
7 bij het 

schoolvolleybaltoernooi, 
maar ze hebben wel 
veel sportief plezier 
beleefd! Er is met 
passie gespeeld! 

Volgend jaar willen ze 
zeker weer meedoen. 
Dat zegt ook wel iets. 
Dank aan de ouders/

coaches voor alle hulp!



 Een bezoek ‘achter de schermen’ bij het Posthuis Theater! 
Bijna alle groepen van onze school hebben het Posthuis Theater bezocht. En niet voor een traditionele 
voorstelling maar vooral om te kijken wat er allemaal gebeurt achter de schermen bij een voorstelling. 
Toevallig was er een schoonmaakster aanwezig (Corrie) die van alles wist over het reilen en zeilen van 
het theater. Wij hadden zelf de indruk dat zij helemaal geen schoonmaakster was maar net deed alsof… 
Hoe dan ook, de kinderen weten nu van alles over het licht&geluid, de trekkenwand voor de decors en 
de kleedkamers van de artiesten van het Posthuis Theater. Ze mochten ook nog even dansen of 
Roodkapje spelen op het grote toneel! Dank aan alle hulpouders van deze activiteit! 








Schoolfruitprogramma loopt nog even ‘lekker’ door! 
We eten al een aantal maanden fruit met onze kinderen. Dit fruit is beschikbaar gesteld door 
de EU met als doel dat kinderen (en ouders) bewust worden van gezonde voeding en dan met 
name van fruit. Een aantal ouders helpt ons hierbij om het hapklaar voor onze kinderen te 
maken (dank!). Voor de kinderen is het even een lekker en gezond hapje tussendoor!  
Het schoolfruitprogramma loopt tot aan de meivakantie.



100-feest kleuters! 
En dus op een gegeven 

moment ben je dit schooljaar 
100 dagen op school, tijd 

voor het 100-feest! De 
kinderen kwamen al lekker 
vrolijk op school door het 

gouden glittergordijn. En na 
het verkrijgen van het ticket 
van die rare man met  het 
glitterhoedje op zijn hoofd 

barstte het feest los! 

Alles stond in het teken van 
het getal 100! Want  dit feest 
heeft een educatief karakter. 
En wat kan je veel met 100 

doen! Natuurlijk tot 100 
tellen. 10 groepjes van 10 
blijkt ook 100 te zijn. De 

kinderen van groep 3 
hadden 100 dingen verstopt 
en ook in de gymzaal ging 
het om 100! En als klap op 
de vuurpijl was er een groot 
discofeest in de Vleugel met 
ranja en popcorn (een stuk 

of 100).

De dag was gewoon…… 

100 punten!

Spelling hoort bij taalonderwijs. De een vindt 
dat leuker dan de ander, zoals dat met 
zoveel dingen is. Maar je krijgt 100% 
tevredenheid als je gaat spellen in de frisse 
buitenlucht met lekker veel beweging erbij!

De kinderen van groep 6 waren enthousiast 
en creatief bezig met een bijzondere 
techniek. Ze gingen met Posca stiften mooie 
neon-tekeningen maken op zwarte vellen. 
De resultaten zijn prachtig!



En dan zit je in groep 3 en op een gegeven moment ken je alle letters! En we geven we het 
maar gewoon toe, wij zijn gek op feestjes, en daar was nu een hele goede aanleiding voor! 
Dus was het tijd voor een letterspeurtocht, letterbingo en de uitreiking van het 
Lettercertificaat! Natuurlijk hoort daar een lekkere koek bij met letterlimonade. Het is 
tenslotte feest! Wij zijn apetrots op deze leuke en vrolijke kinderen!

Kinderen blij met 
schoonmaakavond! 
De Ballonnen poseren hier met 

allerlei schoonmaakspullen: emmers, 
bezems, vegers etc. Ze poseren om 
te laten zien dat ze blij zijn met de 

extra schoonmaak door de ouders. 

Daarom willen wij alle schoonmakers 

heel hartelijk danken voor deze 
actie!



Kinderen van groep 1 t/m 5 genieten van theatergroep Frets! 
Theatergroep “Frets!” is een bijzondere groep. Ze spelen voor kinderen van alle leeftijden en doen 

dat zowel in het Nederlands als in het Fries.

Nu hadden ze een toneelstuk over een nieuwe buur. Dat ging aanvankelijk helemaal niet goed! 
Het ging zelfs zover dat de groenten om de oren vlogen. Gelukkig hoefde er niet een rijdende 

rechter aan te pas te komen om de ruzie te slechten. En zo liep dit komisch toneelstuk uiteindelijk 
goed af. De kinderen vonden het schitterend!

Tijdens de Nationale Voorleesweek hadden de Ballonnen wel twee hele prominente voorlezers in 
de groep! Als eerste kwam opa Jan de Jonge van Ailo voorlezen over het boek “Plons”. De 
kinderen vonden het geweldig leuk! En daarna kwam niemand minder dan de beppe van juf 
Femke voorlezen uit het boek “Boer Boris en bakkertje Bas”. Ook hier weer een en al plezier. En 
zeg nu zelf, veel prominenter kan je de voorlezers toch niet krijgen!



Extra speciale super-de-luxe 
aandacht voor dit plaatje… 

Deze foto heeft al een keer of 3 in de nieuwsbrief 
gestaan met als onderwerp: 


‘Veiligheid voor de kinderen’. 
Een niet onbelangrijk onderwerp dus. Het gaat 

over het brengen van de kinderen naar school met 
de auto. Bij de rode streep is het ‘tût en derút’. 

Voor de niet-Friezen: stoppen, zoentje geven aan 
jouw uitstappende kind en gelijk weer wegrijden. 

Dit om opstoppingen te voorkomen. 

Logisch toch?


Elke maandag is muziekmeester Jasper bij ons op de Van Maasdijkschool om alle groepen 
“muziek te geven”. Voor iedereen is dat fantastisch! Zo ging hij nu met alle kinderen 
keyboard spelen. Wat is het toch ontzettend leuk en waardevol dat onze leerlingen 
kennismaken met zo’n mooi instrument! En voor je het weet speel je al een liedje!



Van Maasdijkschool scoort boven 
het landelijk gemiddelde op  

IEP-doorstroomtoets groep 8! 

De uitslag van de IEP-doorstroomtoets is 
binnen. Onze school scoort boven het landelĳk 
IEP-gemiddelde. De uitslag is vaak niet een 
verrassing want wĳ kennen de meeste 
leerlingen al bĳna 8 jaar en weten wat ze in 
hun mars hebben. Onderstaand de scores per 
vakgebied. 

Lezen:               Van Maasdĳkschool: 80,8% 
                          Landelĳke score -      75,0% 

Taalverzorging: Van Maasdĳkschool - 75,0% 
                          Landelĳke score -       74,7% 

Rekenen:          Van Maasdĳkschool - 69,3% 
                          Landelĳke score -       66,5% 

Wĳ zĳn uiteraard zeer tevreden met deze 
uitslag en zĳn trots op onze leerlingen met 
deze prestatie! 

Zo maar even een weekje groep 4. Lekker buiten rennen met spelling, creatief bezig 
zijn met “de ruimte” en veel daarover lezen en een spontane spreekbeurt van Lieke 
over katten. Hoe mooi kan je het hebben in de groep!



De Van Maasdijkschool is een oude school. Al meer dan 100 jaar wordt er op deze locatie 
lesgegeven. Eerst als de ‘openbare lagere school aan de Thialfweg’ en later als Obs van 
Maasdijkschool. En wat is nou leuker dan zo nu en dan een blik te werpen over hoe het er 
vroeger aan toe ging. Deze keer omdat het net februari is geweest nog even over de 
opening van de school, en de officiële start van de Van Maasdijkschool.

Op 14 februari 1922 was de officiële opening van de de door de toenmalige gemeente 
Aengwirden (de plaats Heerenveen was toen verdeeld over drie gemeenten) gebouwde 
openbare lagere school aan de Thialfweg. De opening was in de ochtend en werd gehouden 
in het gymnastieklokaal. Het gemeentebestuur had zo’n 40 mensen uitgenodigd die werden 
getrakteerd op koffie met gebakjes om te vieren dat er na goed zeven jaar dan een nieuwe 
school was verrezen.

Het was niet zo dat het Heerenveense deel van Aengwirden geen openbare lagere school 
had, die was er wel en zat aan de Kerkstraat. Echter was de staat van het gebouw zo slecht 
dat er iets anders moest komen. Het had twee lokalen en één raam op het noordwesten. 
Maar ook toen was alles duur en het was niet zomaar klaar. In 1917 stuurde de gemeente 
een verzoek aan de Koningin voor een buitengewone subsidie om dit voor elkaar te krijgen. 
In 1918 moest de gemeente het antwoord vernemen dat er geen geld beschikbaar was en 
daarmee was de nieuwe school op een dood punt beland. De grond was al aangekocht 
maar voor een nieuwe school moest er nog minstens 100.000 gulden worden neergelegd. In 
1920 werd er nogmaals een verzoek gedaan om een subsidie en daar werd positief op 
gereageerd en de gemeente kon vanuit het Rijk 90.000 gulden tegemoet zien en daarmee 
kwam de bouw in een stroomversnelling. In zijn toespraak dankte burgemeester Van 
Andringa de Kempenaer dan ook de Koningin en de de minister. Maar ook een woord van 
dank aan de architect, de aannemer, de werklieden en iedereen die ook maar een rol had 
gespeeld in de totstandkoming van het geheel. Na de toespraak werd het gebouw 
overgedragen aan het hoofd der school Fokke Tuinstra. Ook hij sprak nog enkele woorden 
waarbij hij inging op de veranderingen die er waren en dat die het onderwijs ten goede zou 
komen, al zouden de onderwijzers daar mogelijk nog wel moeite mee kunnen hebben. 

Na de sprekers volgde de rondgang door de school dat na meer dan 100 jaar nog 
lezenswaardig verteld is.

Noemenswaardig is - en mogelijk kan dat worden meegenomen in de verdere plannen van 
de school - is het feit dat er een schooltuin was waar de kinderen naar hartenlust konden 
spitten en zaaien zodat hun kennis van de bloemen en de planten in praktijk gebracht kon 
worden:


’t Is een model-school, menen we te mogen zeggen. Het gebouw (…) bestaat uit vier lokalen en een 
gymnastieklokaal. Laatstgenoemd lokaal is bijzonder ruim en hoog en fris met afmetingen van 9 bij 15 
meter. ’t Ziet er van binnen (…) keurig net uit. Blanke kleuren, afgezet met bruin. Mooie 
schoolmeubelen, de banken, de borden, die omgekeerd en vastgezet kunnen worden. ’t Is allemaal in 
orde. Er is bij de inrichting gebruik gemaakt van den moderne hulpmiddelen: closets met 
waterspoeling, wasbakjes voor de kinderen. Een brede gang met ingang aan twee kanten, elektrisch 
licht, een werkplaats voor de schoolschoonmaakster, een commissiekamer. ’t Is tip-top alles. ’t Moet 
prettig zijn voor de kinderen om in een dergelijke school onderricht te ontvangen, en voor ’t 
onderwijzend personeel om hier les te geven. ’t Gebouw staat er zoo mooi vrij en ruim aan de 
Thialfweg. De zon kan onbelemmerd door de grote ramen schijnen, waarachter de bloemetjes fleur en 
kleur bijzetten. En op de grote speelplaats kunnen de kinderen naar hartenlust stoeien en spelen. Een 
bijzonderheid is ook nog de schooltuin, een vinding van den laatsten tijd waar de zelfwerkzaamheid 
der kinderen - ze mogen er zelf spitten en planten en zaaien - wordt geprikkeld en waar de hun in 
school bijgebrachte kennis omtrekt bloemen en gewassen aanschouwelijk wordt gemaakt door 
praktisch onderricht.

Onderstaand de inmiddels traditionele bijdrage van onze schoolarchivaris, Dirk Jan Muntendam!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 maart 2025


