
Koningsspelen waren weer bijzonder leuk! 
Aanvankelijk leek het weer niet helemaal mee te werken 
maar uiteindelijk begrepen de weergoden ook wel dat er 
iets meer van hen werd verwacht. Het waren heerlijke 
temperaturen om jezelf helemaal 
in het zweet te werken. En 
wat waren onze kinderen 
fanatiek tijdens allerlei 
spelen op het  grote 
rugbyveld (onze goede 
buren!). Maar ook de 
de kinderen van de 
onderbouw waren echt 
helemaal in hun element in 
en rondom ons gebouw. En 

dit was allemaal mogelijk dankzij alle hulpouders die ontzettend 
goed werk verrichtten voor al onze kinderen. Dank daarvoor, zonder jullie inzet kunnen we 
dit niet organiseren! Als je iets echt met elkaar doet, wordt het altijd beter en mooier! Dat 
kon iedereen zien aan de blije gezichten van onze leerlingen!
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Groep 8 kan uitstekend chillen! 
Tja, en dan zijn de opnamen voor de eindfilm klaar en dan? De kids van groep 8 wisten een 
programma af te dwingen bij de leerkracht om eens werk te maken van het zwaar onderschatte 
vak ‘chillen’. En eerlijk is eerlijk, iedereen haalde een dikke voldoende!

Na de meivakantie moeten ze nog even 7 weken aan de bak en dan wacht voor hen een geheel 
nieuwe fase. Maar gelukkig kunnen we nog even van ze genieten!



Van Maasdijkschool te koop?!? Een paar kinderen maakten zich toch wat zorgen hierover. Is het pand 
opgekocht door een speelparadijs? Wordt elk lokaal een ballenbak? En kleuters die er opeens niet meer 
waren… Wat was hier aan de hand? Uiteindelijk bleek het allemaal om een 1 april grap te gaan…. Pffff…

Groep 8 leert 
Chinees schrijven! 

In het kader van de Lovely 
Language Challenge ging 

groep 8 een aantal 
opdrachten uitvoeren. Eén 

daarvan was de eigen 
naam in het Chinees 

schrijven. Dat is best wel 
moeilijk. Maar niet 

onmogelijk zoals jullie 
hiernaast kunnen zien! Het 
lijkt meer op tekenen dan 

op schrijven!




       


Basketbal 
wordt niet 

veel gedaan 
op een 

basisschool. 
Wij waren 
daarom 

ontzettend blij 
dat enkele 

spelers  van 
basketbal- 
vereniging  
Dyna onze 

kinderen les 
gaven in deze 
mooie sport!

Merkwaardige fotosessie 
voor groep 4… 

Voor het maken van een ABC-
poster was er fotosessie van de 
kinderen met ogenschijnlijk lege 
handen. Ogenschijnlijk, hmmm…


Om hier meer over te vertellen 
zullen we het eindproduct moeten 

zien. Wij zijn zeer benieuwd!

Schoolvoetbaltoernooi weer een sportief succes! 
Dit toernooi is voor sommige kinderen een leuke bijzaak, maar voor een aantal kinderen is dit 
verreweg de belangrijkste dag van het schooljaar! Maar wat voor iedereen gold was dat het een 
geweldig en sportief toernooi was. Hoofdprijzen zijn er niet gewonnen maar het spelplezier spatte 
er van af! Dit kon mede dankzij de voortreffelijke coaching van enkele ouders. Dank daarvoor!



Kinderen genieten van Djembé! 
Dit is niet iets wat je dagelijks doet. Lekker uit je dak gaan met een djembé. Dankzij een 

enthousiaste docent werd het een spectaculair gebeuren!

Verkeersdag ‘Veilig Verkeer Nederland’ op de Van Maasdijkschool! 
Het belang van veilig verkeer hoeven we niemand uit te leggen. Daarvoor hebben we heel veel 
afspraken gemaakt in Nederland als zijnde verkeersregels. Kinderen leren ze op school op een 
vrij theoretische manier. Gelukkig hebben we ook veel praktische lessen, zoals afgelopen week 
tijdens onze verkeersdag. Zo gingen de kleuters op het plein oefenen om veilig over te steken. 
Andere groepen hadden zaken zoals remweg & reactietijd, snelheden meten met een lasergun, 
leren over de dode hoek bij vrachtwagens etc. Natuurlijk is het zo dat het geleerde ook in de 
praktijk moet worden gebracht, wellicht het moeilijkste onderdeel. Maar dan heeft het pas echt 
nut!






Voorbereidingen  
Feestelijke Ouderavond  

al in volle gang! 

De kinderen van groep 1 t/m 7 zijn druk 
bezig, samen met de groepsleerkracht en 
muziekmeester Jasper, om spetterende 

optredens te verzorgen.

Ook nu weer verdelen wij dit over twee 

avonden.


* Op maandag 26 mei treden de Ballonnen, 
groep 3, groep 6 en groep 7 op.


* Op dinsdag 27 mei zijn de Parachutes, 
groep 4 en groep 5 aan de beurt.


* Beide avonden worden gepresenteerd 
door kinderen van groep 8.


Volg ook de maandbrief van de groepen 
voor actuele informatie.


Alweer 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van een zinloze oorlog. Moeten wij onze jongste 
generatie hiermee lastig vallen? Jazeker! En misschien nu wel meer dan ooit. Wij kunnen onze 
kinderen niet genoeg erop attenderen dat een oorlog altijd zinloos is met alleen maar verliezers.

Laten we leren van de lessen vanuit het verleden. De Van Maasdijkschool is gepast trots dat zij het 
oorlogsmonument heeft geadopteerd en verankert onderdeel is van de school. 

Meester Hans, buitengewoon kenner van WOII, wist de kinderen van groep 8 tot diep nadenken te 
stemmen over deze gruwelijke periode met verhalen van verzetshelden uit het Heerenveense.



Geschiedenis ontmoet het de hedendaagse tijd, kijkend naar het vorige item uit de nieuwsbrief.

Uit het archief door Dirk Jan Muntendam. 

“De Van Maasdijkschool in de Tweede Wereldoorlog”
 
In het kader van de viering van 80 jaar bevrijding dit keer een stuk over de school in oorlogstijd. 
 
Schoolsluitingen, verlengde vakanties, brandstofschaarste of zelfs -tekorten; gebouwen vorderingen, uitval 
van leerkrachten en achteruitgang van de algemene zeden; de oorlogstijd was een moeilijke tijd. 
 
De meidagen van 1940 zijn op zijn minst chaotisch te noemen. Na spannende en onzekere tijden vallen 
de Duitse troepen Nederland binnen. Na een paar dagen zijn de Nederlandse strijdkrachten verslagen en 
wordt de bezetting een feit. Met de komst van de Duitse bezetting is het afwachten of en hoe het normale 
leven zijn aanvang weer kan nemen. Zo ook op de school. 
….
Schoolvoetbal was een welkome afleiding voor het alledaagse leven. Het verbrak de ellende van de oorlog 
en die kon men op die momenten even vergeten. De schoolwedstrijden werden gehouden op het 
gemeentelijk sportpark waar de v.v. Heerenveen haar thuiswedstrijden speelde. Tijdens de wedstrijden van 
1940 was de broer van Abe Lenstra de scheidsrechter. Mogelijk dat Abe Lenstra ook een van 
toeschouwers was. 
 
Maar niet alleen met schoolvoetbal werden prijzen behaald, de school haalde in de jaren 1940 en 1941 
ook medailles met atletiek en met schoolzwemmen in het buitenbad in Oranjewoud. De grootste 
concurrent was ook hier de school van meester van Delden.

Enkele gewonnen medailles. Ze hangen nog altijd in de schoolkast in de vleugel. Opmerkelijk is wel dat één medaille 
uit 1941 van zilver is, terwijl de rest van de medailles gemaakt is van koper. 

Het complete verhaal over de Van Maasdijkschool in de Tweede Wereldoorlog is naar de ouders via Parro verstuurd.

Mochten er nog mensen zijn die bijzonder historisch materiaal van de Van Maasdijkschool hebben in welke vorm dan 
ook, dan is Dirk Jan daarin zeer geïnteresseerd. Mail dan naar: archiefvanmaasdijkschool@gmail.com .

Het schoolteam wenst jullie allen een hele fijne meivakantie! Geniet ervan!  
Voor de kinderen even een leuke onderbreking en even wat meer tijd hebben voor andere 

dingen die ook belangrijk zijn in het leven! 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 mei 2025.
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